KERKBLAD

GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

17 mei 2026

Zondag 17 mei
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen:

Collecte:

9.30 uur Ds. D.C. Hellinga, Urk

19.00 uur Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham
(gezamenlijk GK)

D. ten Hove, H. Dubbink

Jasper (1,2 en 3) Jeanine (4,5 en 6)

Jolien Schepers, Mini Veldman

Fia Bosch

Kerk, Onderhoud

Zondag 24 mei 1° Pinksterdag

Voorgangers:

Organist:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Collecte:

9.30 uur: Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen
19.00 uur: Ds. G.H. Nijland, Rijssen
(gezamenlijk HK)

G. Bartels

Sanne (1,2 en 3)

Sofia

Wendy Mollink, Marieke Immink

Kia, Zending



Maandag 25 mei 2° Pinksterdag
Korte samenkomst in de kerk en ontbijt in Ruimte, zie voor meer info
pagina 9.

Organist: B. Scholten
Bloemen: Jan-Henk Valk
Collecte: Jeugd

Zondag 31 mei

Voorgangers: 9.30 uur: Da. L. Jansen-Gort, Nijverdal
19.00 uur: Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
(Gezamenlijk GK)

Organist: J.W. Timmerman, D. ten Hove

Kindernevendienst:  Désiré (1,2 en 3) Jaélle (4,5 en 6)

Kinderoppas: Janien van de Schootbrugge, Aly Veurink

Bloemen: Janny Bosch

Collecte: Open Doors

Zondag 7 juni (voorbereiding Heilig Avondmaal)

Voorgangers: 9.30 uur: Ds. F.G. Immink, Woudenberg
19.00 uur: Ds. H. de Jong, Vriezenveen
(gezamenlijk HK)

Organist: H.J. Tempert

Kindernevendienst:  Marlies (1,2 en 3)
Tienernevendienst:  Henk

Kinderoppas: Dorien Kuilder, Marlies Bartels
Bloemen: Janny Reefhuis
Collecte: Kerk, Diaconie

Zondag 14 juni (Heilig Avondmaal

Voorgangers: 9.30 uur: Ds. B.J. Heusinkveld, Barneveld
19.00 uur: Ds. A.A. van der Spek, Wierden
(gezamenlijk GK)

Organisten: D. ten Hove, B. Scholten

Kindernevendienst:  Jasper (1,2 en 3) Désiré (4,5 en 6)

Kinderoppas: Antonien Schra, Zwanet Boeschen Hospers

Bloemen: Henny Kamphuis

Collecte: Kerk, Diaconie
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KERKENRAAD

Kort verslag kerkenraadsvergadering dd 10 maart 2026
Opening

De voorzitter begint met het lezen van Efeziérs 1: 11-23 en hij
opent met gebed. Vervolgens zingen we lied 411 uit het ELB.
Kerkelijke stand

Er zijn geen mutaties.

Preeklezer

Als een voorganger verhinderd is en er op dat moment geen
vervangende voorganger meer geregeld kan worden, ligt er een
liturgie in de kast die gebruikt kan worden voor de betreffende
dienst. Deze moet dan door de preeklezer (of als die er ook niet is
door één van de aanwezige kerkenraadsleden) worden
uitgevoerd. Dit voelt voor sommigen wat rommelig/gemaakt.

Er wordt gewerkt aan een opzet om dit meer interactief in te
vullen door bijvoorbeeld op dat moment liederen te laten kiezen
door de gemeente, en een Bijbelgedeelte te lezen. Dit wordt ook
besproken met onze preeklezer.

Kascontroles

Er zijn kascontroles uitgevoerd bij de diaconie, jeugd,
evangelisatiecommissie en zendingscommissie. Deze zijn akkoord
bevonden.

Ingekomen stukken

03-03-2026 Uitnodiging voor het afscheid van onze
classispredikant ds. Klaas van der Kamp: bij de stukken gevoegd.
Uitgaande stukken

07-03-2026 Kaart gestuurd naar da. Schotanus i.v.m. haar
bevestiging en intrede als voorganger in Bolsward.

Diaconie

Verjaardagsfonds: Als er een speciaal doel wordt aangegeven dan
maakt de diaconie de bijdrage daaraan over. Als er verder niet
wat wordt aangegeven dan gaat de bijdrage naar de kerk.




Jeugdzaken
Welke kosten mag de VBC maken? Hiervoor wordt door beide

kerken een bedrag overgemaakt, dus er is wel ruimte om iets te
regelen. Jeugdouderling/diaken overleggen bij grotere bedragen
wel met de kerkenraad.

College van kerkrentmeesters

Er worden een aantal namen genoemd voor het regelen van
organisten en schoonmaak.

Ds. Dekker

Ds. Dekker heeft i.v.m. gewijzigde woonsituatie aangegeven te
willen stoppen met het pastoraat. Hij gaat 22 maart dan voor het
laatst bij ons voor. Er wordt e.e.a. besproken om dit niet
ongemerkt voorbij te laten gaan.

Voorlopig is ds. Oldenhuis bereid gevonden om, waar nodig, dit
werk in te willen vullen.

Rondvraag

Parkeren bij de kerk op zondag. De parkeerplekken naast de kerk,
voor Ruimte, zijn bedoeld voor degenen die slecht ter been zijn.
Anderen graag achter de kerk parkeren. Kerkrentmeesters zetten
hierover een stukje in het kerkblad.




KINDEROPPAS

17-5 Jolien Schepers Mini Veldman
24-5 1¢ Wendy Mollink Marieke Immink
Pinksterdag
25-5 2¢ Geen kinderoppas
Pinksterdag
31-5 Janien van de Schootbrugge Aly Veurink
7-6 Dorien Kuilder Marlies Bartels
14-6 Antonien Schra Zwanet Boeschen
Hospers
21-6 Rianne Reefhuis Nanda Bartels
28-6 Desire Bosch Marlous Heukels

DANKBETUIGINGEN

Op 15 april werd ik getroffen door een herseninfarct, maar gelukkig gaat
het weer goed. We danken God en zijn blij met zoveel lieve mensen om
ons heen die aandacht en steun geven.
Bedankt hiervoor,
Groet, Johan en Willy Willems
[eele elo oo ole olo o oo oo oloele ole ole ole ole ele ole oo ol ele oo oo oo elo ele oo ole olo elo elo oo ol elo oleo o)
Wij bedanken iedereen voor de belangstelling en steun die wij hebben
gekregen tijdens het ziekzijn en na het overlijden van onze zorgzame en
betrokken moeder, schoonmoeder en oma Truus Sluijer. Jullie
aanwezigheid, het medeleven, de vele kaarten, telefoontjes en
bezoeken die wij hebben ontvangen, doen ons goed.
Heel hartelijk dank daarvoor.
Familie Sluijer
OO OO O O O OA O O O O O O O O O O OO OO OO OO O O ©A ©A ©OA O O O OO OA O OI OO OO
Voor uw belangstelling en medeleven, welke wij mochten ontvangen, na
het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oud-oma
Dina Kamphuis-KleinJan zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor de steun, de
bezoekjes, de vele kaarten en de belangstelling tijdens haar ziekte en na
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, oma en
overgroot oma, Minie Kleinjan-Plaggenmarsch.
Het was hartverwarmend.

Henk Kleinjan, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

OO OO OO O O O O O O O O O O O O OO OO OO OO OO OO OO O OO OO O O O OO OO OO OO 00 OO

Even voorstellen
= Hallo allemaal,
Mijn naam is Rianka Bekendam (33 jaar) en ik
ben vanaf 1 mei bij jullie in dienst als
jongerenwerker. Ontzettend leuk om jullie
nog beter te leren kennen en samen met jullie
te bouwen aan Gods kerk! De afgelopen twee
jaar mocht ik in de Gereformeerde kerk al
catechese geven aan de 18+ groep. Sommigen
van jullie zullen mij daar al van kennen. De
komende periode zullen we plannen gaan
maken over hoe mijn functie als
jongerenwerker eruit zal komen te zien.
Daarnaast zal ik heel graag de tijd nemen om
jullie te leren kennen. Jullie horen van mij! Als
je vragen hebt, of alvast een afspraak wilt maken, dan kan dat via mijn
telefoonnummer: 0615673162
Groeten Rianka Bekendam

2e Pinksterdag
Maandag 25 mei, 2e Pinksterdag, willen we ’s ochtends samenkomen

om het Pinksterfeest met u en jullie (nogmaals) te vieren. We willen om
8.30 uur kort beginnen in de kerk, waar we samen willen bidden en
zingen. Rond 8.50 uur zullen we dan richting Ruimte gaan om te
genieten van een gezamenlijk ontbijt. Zo willen we samen stilstaan bij
het Pinksterfeest. U/jij komt toch ook?

Van harte welkom!



Van de kindernevendienst.

Welkom:

Bij de kindernevendienst mogen we Marieke Immink als nieuwe leiding
verwelkomen!

We willen haar hierbij Gods zegen toewensen bij het werk dat ze gaat
doen voor de kindernevendienst.

Parkeren naast de kerk

De parkeerplaatsen naast de kerk, voor het gebouw Ruimte, zijn
bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn.

Laten we die parkeerplaats dan ook laten gebruiken door de mensen
waarvoor de parkeerplaats bedoeld is.

Overige kerkgangers worden verzocht achter de kerk te parkeren.
Alvast dank voor uw medewerking.

College van Kerkrentmeesters

Samen eten

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap.

De eerstvolgende datum is dinsdag 19 mei.

Locatie: De Eshoeve aan de Esweg 10B in Daarle.

Kosten: €10. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur.

Opgave graag voor 15 mei. Opgeven kan bij Henny Kamphuis tel: 06-
12794201 of Willy Schutmaat tel: 06-27112681. Hier kunt u ook
aangeven of er dieetwensen zijn en of u vervoer nodig heeft.

31 mei collectedoel voor Open Doors

Dit jaar is de Zondag voor de Vervolgde Kerk op zondag 31 mei 2026.
Het is ieder jaar weer een bijzondere dag waarop zoveel mogelijk kerken
in Nederland christenvervolging centraal zetten in de zondagse dienst.
Voor vervolgde christenen is dit een grote bemoediging.

Grote aantallen van onze broers en zussen (ruim 388 miljoen!) hebben
het erg zwaar.

Velen worden gediscrimineerd, buitengesloten, in werkkampen of
gevangen gezet, gemarteld, soms tot de dood toe, zie ook opendoors.nl
Wij leven hier in alle vrijheid, wat een voorrecht! Laten we omzien naar
hen die het moeilijk hebben.




Daarom willen we de opbrengst van de collectes van deze zondag
schenken aan Open Doors. Net als vorig jaar wordt het bedrag
verdubbeld door een anonieme sponsor!

U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL77RAB0.032.48.14.712 tnv Open Doors 31 mei 2026.

Van harte aanbevolen door uw diaconie.

Leer Luisterend Bidden

De training (cursus) Leer Luisterend Bidden is inmiddels al weer enige
tijd geleden afgerond.

Het is volgens de organisatoren goed verlopen. En we hopen dat God
het zal zegenen, Leren Luisterend bidden is eigenlijk een manier van
leven, die je opmerkzaam maakt op wat God tot je te zeggen heeft.

De sfeer was goed en ook waren er voldoende deelnemers, niet alleen
uit Daarle, ook nog uit omringende dorpen.

Nu is de vraag gesteld, of we hier een vervolg aan geven in de vorm van
6 avonden met het thema Luisterend Leven.

Meer informatie daarover volgt.

Nacht van gebed 2026

@ OpenDoors : ;! !

Wereldwijd worden 388 miljoen christenen zwaar vervolgd en
gediscrimineerd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op
keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks
een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland en Vlaanderen.
Een christen uit een inheemse stam in Colombia vertelt: “We moeten
elkaar in het geheim ontmoeten en lopen ’s nachts in absolute stilte naar
een afgelegen plek. Daar kunnen we God aanbidden, zonder te zingen,
zonder geluid.”

Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk, vrijdag 5 juni
op zaterdag 6 juni, van 20.00u tot 02.00u, in het kerkgebouw van
“Beth Shalom”, Maasstraat 2 te Nijverdal. Tijdens de Nacht horen en
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https://www.opendoors.nl/

zien we in de gebedsblokjes verhalen uit landen met ernstige
geloofsvervolging, zoals Noord-Korea, Afghanistan, Mexico, Iran en
andere. Bij één van de blokjes (waarschijnlijk 22.00u), zal een spreker
van Open Doors aanwezig zijn. Het is ook mogelijk een deel van de
nacht mee te bidden, schuif gerust aan wanneer het u past.

De Nacht van Gebed volgt traditiegetrouw op de Zondag voor de
Vervolgde Kerk, zo 31 mei. In diverse kerkdiensten zal dan aandacht
voor de vervolgde christenen worden gevraagd.

Algemene informatie over beide activiteiten is te vinden op de website
van Open Doors. Neem voor vragen over de plaatselijke Nacht van
Gebed contact op met Marcel Ticheler, tel.nr. 0548-619647 of via e-
mailadres tichelermarcel@gmail.com

Koffiedrinken in Ruimte

Op zondagmorgen 7 juni is er na de dienst gelegenheid om samen een
kop koffie of thee te drinken in Ruimte.

‘Onze bakkers’ zorgen natuurlijk weer voor wat lekkers erbij &
Wees welkom.

Avondmaalscollecte

De Avondmaalscollecte van zondag D.V. 14 juni 2026 is bestemd voor
het Lindeboom Instituut.

Het Lindeboom Instituut wil een bijdrage leveren aan het doordenken
van medisch-ethische thema’s vanuit een Christelijk perspectief.
Doel: Bijdragen dat Bijbels-verantwoorde normen in de
gezondheidszorg gehoord worden en een blijvende inspiratiebron
vormen.

Missie: Door middel van onderwijs, onderzoek en kadervorming en een
onmisbare bijdrage aan het maatschappelijk debat over medische
ethiek leveren.

Met dit alles ondersteunt het Lindeboom Instituut artsen, andere
zorgverleners, zorgvragers en beleidsmakers bij ethische en
levensbeschouwelijke vragen in de zorg.

Van harte aanbevolen!



mailto:tichelermarcel@gmail.com

Mission Possible

Nieuw: onze webshop — samen

[ | O bouwen aan Hoop

WY 7 / MissionPossible Misschien heb je het al gezien:
N 'J' 4 de webshop van Mission

Possible. Een nieuwe stap, een nieuwe manier om betrokken te zijn. Een

plek waar je iets kunt kopen, maar waar het nooit alleen om het product

gaat. Achter elk item zit een verhaal. Een keuze. Een verlangen om

verschil te maken.

Waarom een webshop?

Omdat we geloven dat geven op verschillende manieren kan. Soms door

een gift. Soms door gebed. En soms juist heel praktisch, door iets te

kopen dat bijdraagt aan Hoop.

Met deze nieuwe webshop willen we jou een eenvoudige manier geven

om betrokken te zijn. Gewoon, in je dagelijks leven. Terwijl jij iets

uitzoekt dat bij je past, help je tegelijk mee om moeders en kinderen te

bereiken in Oost Europa, Rusland en Centraal Azié.

In de webshop vind je bijvoorbeeld brandhout voor een gezin dat de

winter door moet komen. Of een startersset voor een vrouw die kapster

wil worden, zodat ze zelf inkomen kan verdienen. Je kunt een babybox

geven aan een jonge moeder, een warme maaltijd voor iemand die

honger heeft, of een voedselpakket voor een gezin dat het niet redt.

Mooi om voor jezelf te kopen, maar misschien nog wel mooier om

cadeau te geven. Zo geef je iets dat verder gaat dan een gewoon

geschenk.

Achter de schermen zien wij wat jouw aankoop mogelijk maakt.

We ontmoeten moeders die leven in armoede. Moeders die elke dag

vechten voor hun kinderen. Die proberen een maaltijd op tafel te

krijgen, die hopen dat hun kind naar school kan, die verlangen naar een

toekomst die anders is dan hun verleden.

Juist daar brengen we samen Hoop.

Door iets te kopen in de webshop, sta jij naast deze moeders. Je helpt

mee om praktische hulp te bieden, maar ook om liefde en het Evangelie

zichtbaar te maken. Je laat zien: je staat er niet alleen voor.

En misschien is het mooiste nog wel dit: jouw aankoop stopt niet bij jou.

Het werkt door. In levens. In gezinnen. In generaties.
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Dus neem een kijkje in onze nieuwe webshop. Want wat voor jou
misschien klein voelt, maakt daar een wereld van verschil.
Samen bouwen we aan Hoop.

www.missionpossible.nl

GWT

Hallo!

Het is u vast niet ontgaan: er is een hernieuwde belangstelling bij
twintigers rondom geloof en zingeving. Ze zijn op zoek naar meer.

En ze willen graag daar iets praktisch mee doen.

Daar willen wij jongeren graag bij helpen!

Wij zoeken enthousiaste jongeren (18-28 jaar) die verder willen groeien
in hun geloof en hun handen uit de mouwen willen steken.

Wie zijn wij?

Komende zomer organiseren we voor de 62e keer Nederlandstalig kerk-
en animatiewerk in Luxemburg waar jongeren (18-28 jaar) ervaring
kunnen opdoen met missionair christen-zijn in de praktijk.

Want:

- Hoe praat je met iemand over het geloof?

- Hoe bouw je relaties op met mensen die je niet kent?

- Hoe laat je iets merken van je geloof terwijl het niet opdringerig
wordt?

Samen willen we Gods liefde laten zien op en naast de camping.

Enthousiast geworden? Kijk voor meer informatie op de website van
Grote Witte Tent; www.grotewittetent.nl
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Van de diaconie.

De afgelopen maand is er geld voor de collectes binnengekomen via de
bankrekeningen van de kerk en diaconie. Deze collectegelden zijn via
een verdeelsleutel verdeeld over de collectedoelen die de afgelopen
maand op het collecterooster stonden. Daarnaast is er ook
gecollecteerd in de kerk.

Opbrengst collectes over de maand: april 2026
Kerk € 888,20
Onderhoud 111,05
Diaconie 433,85
Jeugd 239,34
NBG 140,40
Dorcas 506,48

Ontvangen giften:
Voor bloemen in de kerk €10,00
Voor het kerkblad 15,00

VERSCHIJNING KERKBLAD

De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 14 juni en 12 juli.

Kopij kan t/m zaterdag 6 juni en zaterdag 4 juli voor 17.00 uur worden
ingeleverd via het volgend mailadres: g-kerkblad@pkn-daarle.nl

AGENDA

18-05 Verkoop collectemunten 19:30-20:30 uur
19-05 Kerkenraadsvergadering 19:30 uur

15-06 Verkoop collectemunten 19-30-20:30 uur
24-06 Kerkenraadsvergadering 19:30 uur
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